
 
 
 
 
 
 
 
Weekbrief nr. 49 Zondag 30 november 2025  
Eerste zondag van de Advent Liturgische kleur: paars 
 
BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  DE MENTIMETER  
Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 
 

BIJBEL BASICS  
JESAJA VERTELT OVER EEN 
KONING DIE VREDE BRENGT 
Deze zondag is de eerste  
van een blok met vijf verhalen 
die we lezen op weg naar Kerst. 
Op deze zondag staat  
Jesaja 11:1-8 centraal:  
De profeet Jesaja vertelt  
van een tijd waarin uit de  

familie van David weer een nieuwe koning zal komen,  
een koning die vrede en recht brengt. Die vrede zal zo 
allesomvattend zijn dat zelfs roofdieren geen gevaar 
voor mensen en tamme dieren meer zijn. 
 
LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING 
 

EERSTE ZONDAG VAN DE 
ADVENT  
Naar Jesaja 2 vers 1–5 
Matteüs 24 vers 32–44 
  
Gods visioen van  
vrede en gerechtigheid; 
weer gegeven als volgt: 

We zien de omgekeerde wereld in de spiegel, 
Bovenaan Glasscherven → Onze gebroken wereld 
Onderaan Gods wereld  →  Visioen van vrede  
en gerechtigheid 
  
Als mensen alleen voor zichzelf leven is er geen bloei → 
Links voor is het kaal en dor geen bloemen of vrucht 
zoals ook in de dagen van Noach, de blauwe steentjes 
herinneren aan de zondvloed. 
  
Waar echter vrede en gerechtigheid wordt gedaan, 
komt de aarde in bloei en geeft vrucht. 
In de spiegel zien we al iets terug van Gods wereld. 
Weergegeven door de paarse bloemen en de vijgentak 
waaraan vrucht gaat komen  → Hoop en openstaan 
voor Gods nieuwe wereld. 
 
Jezus roept ons op om bij te dragen aan deze wereld  
en waakzaam te zijn. 
De kleur paars betekent inkeer en de verwachting  
dat het goede zal overwinnen. 
Sierkool                      → Teken van verwachting 
Kaaps viooltje           → Spiritualiteit 
Cyclaam                   → Openstaan voor levenskracht 
Callicarpa                 → Ingetogenheid 
Tiengebodenblad    → Leefregels 

 
 
 
 

DE 1E COLLECTE IS VOOR  HET KERSTDINER PAULUSKERK 
Terwijl de meeste Nederlanders in deze donkere 
maanden de warmte en geborgenheid zoeken  
van familie en vrienden, hebben sommige mensen 
niemand of niets.  
Mensen die dak- of thuisloos zijn, die worstelen met 
psychiatrische problemen, verslaving, of armoede, 
vluchtelingen zonder verblijfspapieren en 
arbeidsmigranten, in de Pauluskerk staat de deur open 
voor iedereen. Oók tijdens het jaarlijkse kerstdiner.  
Van het kerstdiner maken zij iets heel speciaals.  
Maar ook op gewone dagen kunnen bezoekers terecht 
in het Eethuis. Meer informatie: 
https://www.pauluskerkrotterdam.nl  
 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk. 
Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 
 

GIFT U kunt ook via de Givt-app  
bijdragen aan de collecten. 
 
 

 
BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN  
VAN DEZE KERKDIENST 
1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
 
EXPOSITIE IN DE OPEN HOF 
 

De Open Hof  
is een Groene Kerk  
en dat betekent 
dat duurzaamheid 
een belangrijk 
onderdeel is van 
het beleid van deze gemeente.  

 
In samenwerking met de Commissie Kunst in de Kerk van 
De Open Hof is de reizende expositie ‘Heel de Aarde’ 
gedurende de maand december te bewonderen.  
 
De opening vindt plaats op zondag 30 november  
om 14.30 uur door een afgevaardigde van het 
gemeentebestuur van de Hoeksche Waard. 
 
Deze reizende expositie is een samenwerking van het 
kunstenaarscollectief ArsProDeo  
en de organisatie GroeneKerken.  
 
Er zijn 23 kunstwerken te zien, gemaakt door  
22 kunstenaars met een professionele intentie.  
Ze werken vanuit hun christelijke levensovertuiging.  
 
Alle bezoekers kunnen genieten van kunstwerken  
in verschillende disciplines: Schilderijen, tekeningen, 
collages, sculpturen, keramiek, textiel,  
installaties en video-werk.  
 
Deze unieke expositie reist sinds september 2024  
door het land en is elke maand in een andere plaats  
te zien en nu dus in De Open Hof. 
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De kunstwerken tonen onder andere de gebrokenheid 
van de mens, de hoop te midden van de teloorgang 
van de aarde, de relatie met het offer van Jezus,  
de schoonheid van de schepping, Gods Geest  
in de natuur en de problematiek van vervuiling.  
 
Kunst in deze setting, is een prachtig en krachtig middel 
om het onderlinge gesprek over geloof en 
duurzaamheid aan te wakkeren. Vanuit ons geloof  
en de verantwoordelijkheid als rentmeesters van  
de schepping, willen we via deze expositie bijdragen  
aan bewustwording van de noodzaak tot verandering.  
 
Hoe lang nog kan onze en de generatie na ons nog 
genieten van Gods mooie schepping? Dit vraagt iets 
van ons. Deze expositie wil een bijdrage leveren  
aan ons denken over de toekomst. 
Wat is er dan mooier om je betrokkenheid bij een thema 
om te kunnen zetten in het maken van kunstwerken!  
Om ‘beeldend bewogen te zijn'. Waar woorden soms 
tekortschieten, spreken beelden vaak directer aan. 
 
AVONDGEBED Op woensdag 10 december wordt van 
19.00-19.45 uur een avondgebed gehouden  
rondom de expositie. 
 
WANDELING Op zaterdag 20 december wordt er een 
wandeling georganiseerd. Hierbij komen twee lijnen 
samen. Want we halen het Vredeslicht op  
in Mijnsheerenland en wandelen met het licht in de 
hand terug naar De Open Hof. Onderweg zullen we, via 
gespreksvragen en creatieve opdrachten, ontdekken 
op welke manier de aarde ons bezighoudt. We 
vertrekken rond 10.00 uur vanuit De Open Hof. 
 
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte 
uitgenodigd om elkaar te ontmoeten  
in de Huiskamer en de Omloop.  
Daar is koffie/thee/limonade. 
 
OPROEP: WAT BETEKENT HET KERKMAGAZIN VOOR U? 
Volgende maand verschijnt de 100e editie van ons 
KerkmagaZIN. Als redactie willen we dat samen  
met u vieren. Vandaar onze oproep:  
Wat bekent het KerkmagaZIN voor u?  
Bent u een trouwe lezer die het blad van A tot Z leest?  
Is het KerkmagaZIN uw contact met De Open Hof?  
Is er een nummer dat een speciale betekenis heeft  
voor u? Of bewaart u alle 99 edities trouw in een la?  
Laat het ons weten en schrijf het ons.  
Dan plaatsen wij dat graag in de jubileumeditie.  
E-mail: kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl 
De redactie van het KerkmagaZIN: 
Arjan van Gameren 
Truus Middelhoek 
Martin van der Pol 
Joke Waltmans 
 
KERKASIEL KAMPEN Woensdag 3 december werken  
Illa en Leo weer mee om de 24/7 kerkdiensten in de kerk 
van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof in Kampen 
rond de familie Babayants vol te houden.  
Voor ons al weer de zesde keer! 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur doen we dit samen met  
ds. Marijke Pranger uit Drenthe. 
Vanaf 08.00 uur tot 10.00 uur vullen Leo en Illa  
zelf een uur rond de Psalmen en een uur met Meditatie  
en veel meditatieve muziek op de vleugel. 
Jullie zijn van harte welkom. Boek een hotel in Ermelo  

of Putten dan kunnen we er samen heen rijden! 
 

  
In de maand november graag afwasmiddel, toiletzeep 
en wasmiddel in het krat. U kunt uw producten altijd op 
zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook kunt u op 
werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen 
en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde 
producten kunt u ook houdbare producten inleveren. 
Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 
 
HANDWERKEN VOOR…. Er staat een doos in de Omloop 
waarin Douwe Egberts punten gedaan kunnen worden. 
 
DANK U WEL Afgelopen zondag ontvingen wij  
de bloemen uit de kerk.  
Wij ervaren het als een steuntjein de rug! 
Klaas had vier november een, mislukt, vaatonderzoek  
en even weer thuis kreeg hij een hartinfarct. 
Nu in de herstelfase, na het plaatsen van een stent  
in de kransslagader. Klaas en Ria Bergsma 
 
DANK JULLIE WEL Hartelijk wil ik jullie bedanken voor de 
mooie Aangepaste Gezinsdienst met de aandacht  
voor mijn verjaardag. Frieda van der Steen  
 
OCHTENDGEBED Op vrijdagochtend 5 december  
is er weer een ochtendgebed. Op deze dag  
waarop veel mensen Sinterklaas vieren met cadeaus  
& geschenken, beginnen we dag met het geschenk  
van rust en stilte. Het ochtendgebed is van 9.15-9.45 uur 
in het Stiltecentrum. Aanmelding is niet nodig.  
Weet je welkom om samen de dag te beginnen  
en de verbinding met God te zoeken en ervaren.  
Een moment van bezinning in advent waarin we uitkijken 
naar de komst van Jezus, een geschenk van God.  
Daarna ben je van harte welkom om een kop koffie/ 
thee te drinken in de Huiskamer  
of om mee te wandelen (vertrek 10.00 uur).  
Je kan uiteraard ook meteen naar huis gaan. 
 

TAFELTIJD IN DE OPEN HOF  
MET ALS THEMA:  
ADVENT, KERST EN DRIE KONINGEN 
Zaterdag 13 december is er weer 
een Tafeltijd in De Open Hof. 

Tafeltijd is een initiatief van Stichting Wijdekerk en ook in 
De Open Hof is iedereen van harte uitgenodigd!  
Tafeltijd is samen kerk zijn van LHBT+ en betrokken of 
geïnteresseerde anderen. Je hoeft geen LHBTI+ te zijn 
om deel te nemen aan Tafeltijd.  
 
Iedereen is van harte welkom! Het zou juist heel fijn  
en zinvol zijn als er niet-LHBTI+ mensen aanschuiven.  
Dan kunnen we met elkaar in gesprek gaan hoe we 
samen, in alle diversiteit, samen kerk kunnen zijn.  
En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn  
dan aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in gesprek 
met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren  
en bemoedigen elkaar en steunen elkaar daarmee  
in het geloof. Tafeltijd wil een veilige plek bieden  
voor alle aanwezigen en elkaar geen meningen  
of opvattingen opdringen. 
 
Het thema voor 13 december is: 
Advent, Kerst, en Driekoningen. 
We lezen Matteüs 2: 1-12 en Lukas 2: 1-21  
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de geboorte van Jezus. 
Naar aanleiding hiervan gaan we met elkaar  
praten over: 
1. Waar denk jij aan bij Kerst? 
2. Hoe beleef jij de periode van Advent en Kerst? 
3. Zou jij hetzelfde hebben gedaan als de Wijze 

Mannen? 

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten 
meebrengt om te delen met de anderen.  
Maar als dit niet lukt ben je ook van harte welkom. 
Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren 
aanmeldt, dit kan via het volgende email adres: 
tafeltijddeopenhof@gmail.com  
Tijdstip: Inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 
uur. De volgende Tafeltijd is op zaterdag 7 februari 2026. 
TIKVA IN ADVENT Heb je behoefte aan rust  
en ontspanning in de vaak drukke decembermaand?  
Op maandagavond 8, 15 en 22 december is er weer 
Tikva. Een vorm van bewegen en ontspannen op 
Christelijke basis. De lessen staan in het teken van 
advent en kerst. De Bijbelteksten die tijdens de les 
worden gelezen zullen worden gekoppeld  
aan advent en kerst.   
Iedere les staat op zichzelf. Je kunt dus op elk moment 
voor het eerst meedoen en je zit nergens aan vast.   
Tikva is zowel voor mannen als vrouwen. Iedereen is 
welkom. Neem gerust een vriend of vriendin mee.  
Wel graag vooraf aanmelden. Om genoeg lig- en 
bewegingsruimte te hebben is het maximaal aantal 
deelnemers per avond 15. 
Tijd: 19.15 uur tot 20.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Bijdrage: € 10,- per les  
(contant of via een tikkie achteraf). 
Opgeven voor les: Via een bericht aan Daniëlle Baas 
(06-21278001) 
Meer info: https://www.ahealthylifestyle.nl/ 
 
Wat neem je mee naar de les?  
- Een matje 
- Een kussentje en/ of dekentje  
   (voor het zit- of ontspanningsmoment) 
Heb je geen matje? Laat het gerust weten – lenen is 
mogelijk.  
👣 We doen de les op blote voeten of sokken. 
👕 Kleding: Draag iets waarin je makkelijk kunt bewegen. 
 
VOORGANGERS 
Dat de opening van de dienst door een taakdrager 
eredienst gedaan wordt, vind ik een mooie gewoonte. 
Ook de afwisseling daarbij is heel goed.  
Je spitst de oren om te luisteren naar wat gaat komen.   
Carin Uyl heeft de mooie gewoonte ons op eigen wijze 
vast wat in te leiden op wat zij verwacht dat de inhoud 
van de dienst wordt. 
Het kindermoment werd al even verrassend ingeleid 
door ds. Lingen: Als ik een boek bekijk in de boekwinkel 
kijk ik eerst naar het begin. De eerste woorden van de 
bijbel zijn veelzeggend genoeg. Kijk ik nieuwsgierig naar 
het slot lees ik de laatste woorden, al even hoopvol.  
Nog verrassender de bescheiden mededeling  
(ds. Lingen meldde dat hij het niet zelf had uitgezocht)  
dat het midden van de bijbel al even mooi is:  
Psalm 118 vers 6: Met de Heer aan mijn zijde  
heb ik niets te vrezen. Conclusie: Ik ga dat boek kopen.  
Mooi, niet alleen voor de kinderen maar ook voor alle 
volwassen kinderen! 
Het thema van de overdenking was:  
Wandelen met God, vanuit Genesis 4 en 5,  

het verhaal over Henoch. Met de namen in de bijbel  
is het al net als soms in een kringloopwinkel:  
Veel chaos maar zo af en toe iets moois.  
Zo passeerden op een aantal sheets de namen  
van personen uit de bijbel met hun betekenis.  
Namen weerspiegelen iets van de personen.  
Henoch leefde voor de zondvloed,  
als 7e in een rij van 10 generaties.  
Hoe mooi de betekenis van die getallen.  
Als u daar meer over wilt lezen google dan maar eens 
op Labuschange, getallen in de bijbel.  
Henoch is de toegewijde.  
Hij leefde 365 jaar, wat een mooie metafoor! 
 
Wat ik verder leerde: Wandelen is in beweging blijven. 
Het woord komt maar  liefst 1350 keer voor in de bijbel. 
Rondwandelen is ook een godsdienstoefening. 
Wandelend heb je tijd voor degene met wie je wandelt 
en voor het wonder van wat er allemaal met  
verschillende blik is te zien. Je kunt luisteren en zwijgen, 
zien wat God te zien geef: licht aan het einde  
van een tunnel. En Henoch wandelde met God.  
God naam hem mee: welkom thuis! 
We genoten van de liederen en van de voorzang door 
het Kleinkoor. Van de begeleiding op vleugel en orgel 
door Leo, ook samen met de dwarsfluit die werd 
bespeeld door Annemarie kan alleen maar gezegd 
worden dat prachtig was. U moet er zelf verder maar 
wat superlatieven bij bedenken Wat zijn er veel liederen 
met heel mooie teksten die nog meer tot hun recht 
komen als ze worden gezongen. 
 
We kijken nu uit naar de dienst waarin  
ds. Jaap Brederveld weer onze voorganger is,  
daarna een dienst van Schrift en Tafel met  
ds. Carla Schoonenberg, dan een dienst met  
ds. Kees Burger uit Kamerik en op vierde advent mogen 
we dan ds. Frits Renes weer verwelkomen.  
En dan is het al bijna Kerst. Zo snel al.  
We begroeten elkaar graag in onze Open Hof.  
Weet u WELKOM, anders gezegd:  
Er wordt op ons allen gerekend. 
Jaap van de Griend  
 
DIENST ZONDAG 7 DECEMBER  
Tweede zondag van de Advent  
Liturgische kleur: paars 
 
10.00 uur. De Open Hof   
Viering Maaltijd van de Heer  
ds. Carla Schoonenberg 
 
 

 
‘KOM TOT ONS, DE WERELD WACHT’ 

 
 
 

 

Advent is hoop, 
Advent is verwachten, 

Advent is licht in donk’re nachten. 
Advent is inkeer, 
Advent is weten, 

Advent is vertrouwen 
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De Huiskamer 

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn maandag t/m 
vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom!  
 
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 49 
Zondag 30 november  
14.30 uur Opening expositie “Heel de aarde” 

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van deze expositie. Een reizende 
tentoonstelling die het thema duurzaamheid, klimaatverandering en de Bijbel 
met kunst uitbeeldt. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Inloop: 14.15 uur 

19.30 uur Stijldansen 
Om 19.30 uur starten de beginners; de gevorderden sluiten om 20.00 aan. Voor 
informatie/opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com 

Maandag 1 december 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
13.00 uur Haken voor st. Kroeldekens 

Samen haken we onder meer dekens voor st. Kroeldekens en drinken we koffie/ 
thee. Neem je haaknaald mee. Wol krijg je van de st. Kroeldekens. 

Dinsdag 2 december 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 3 december 
10.00 uur Inloop met koffie en thee  
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 
0186-612936 of Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur).  

12.30 uur Lunch (bijdrage € 4,50)   
17.30 uur Boerenkool met gehaktbal van Hetty en Marijke met een toetje (bijdrage € 5,00)  
20.00 uur Bijbel journaling 

We maken een tekening bij een Bijbeltekst met behulp van een sjabloon. Er is 
materiaal aanwezig en er zijn mensen om je op weg te helpen. Wees welkom! 

Donderdag 4 december 
10.00 uur Inloop met koffie en thee en ds. Carla Schoonenberg-Lems 
Vrijdag 5 december 
9.15 uur Ochtendgebed 

We starten de dag met een meditatief moment om de verbinding met God te 
zoeken en ervaren. Deze keer staat in het licht van advent, een periode waarin 
we toeleven naar het geschenk dat God ons geeft, in Jezus Zijn zoon. 

10.00 uur Gezond natuurwandelen  
Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 

13.30 uur Handwerken voor Tabitha en de Pauluskerk 
Samen breien we voor Tabitha en de Pauluskerk en drinken koffie/ thee.  

 
 
 



 
 



 
 


